
 

 

Liturgie voor 16 januari 2022 in de Lukaskerk 
 

Samen Vieren in Vrede 
 

Mijn weg met kerk en geloof 
 

Kanazondag 
 
 

 
 
 



 

 

Welkom 
 
Het licht wordt binnengedragen en we steken de kaarsen aan, terwijl 
we zingen (staande): 
 

 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
V; Onze Hulp is de naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen 
V: De Heer zij met u 
A: Ook met u zij de Heer (allen gaan zitten) 
 
ZINGEN: LIED 925 
 
KYRIEGEBED 

GLORIA 103 e in het Engels en Nederlands  

Bless the Lord my soul and bless God’s holy name 
Bless the lord my soul who leads me into life 
 
Prijs de Heer mijn ziel and prijs zijn heil’ge naam 
Prijs de Heer mijn ziel die mij het leven geeft 



 

 

HET GEHEIM IN DE DOOS - kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
MIJN WEG MET KERK EN GELOOF  
 
We denken na over onze weg met kerk en geloof - muziek 
 
Als we willen delen we een moment wat belangrijk voor ons was met iemand 
die naast ons zit 
 
ZINGEN: lied 419 
 
SCHRIFTLEZING: Johannes 1: 51 - 2: 12 
 
ZINGEN: LIED 526: 3 en 4 
 
OVERWEGING 
 
ZINGEN: ZZZ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank voor de aarde die mij draagt, 
het water om te drinken, 
het vuur dat licht en warmte geeft. 



 

 

 

Dank voor het leven, hart en ziel, 
de hoop die houdt mij gaande, 
belofte dat het goed zal zijn. 
 

Dank voor wie zorgen voor elkaar 
en die elkaar waarderen, 
in eerbied door het leven gaan. 
 

Dank voor het tedere gebaar 
de kussen op de monden, 
een ander die mijn leven deelt. 
 

Dank voor het woord dat klinkt en roept, 
dat opkomt voor de vrede, 
als waarheid door de wereld gaat. 
 

Dank voor het lied dat vreugde schept, 
dat verder draagt dan woorden, 
dat mensen één maakt met elkaar. 
 

Dank voor de nacht die stilte geeft, 
de slaap en tijd voor dromen 

totdat de nieuwe dag begint. 
 

Dank voor de toekomst die mij wacht, 
de lengte van mijn dagen 

totdat mijn tijd voorbij zal zijn.  
 
MEDEDELINGEN 
 
DANK- EN VOORBEDEN, GEBEDEN BIJ DE KAARSENBOOM 
Na elke drie gebeden zingen wij lied 833 (NL) 
 
SLOTLIED (staande) lied 423 
v  Laten wij gaan in vrede. 
a  Moge God ons zegenen 
v  in ons komen, in ons gaan, 
a  in onze daden, in onze rust, 
v  in wat we doen, in wie we zijn. 
a  Amen. ZINGEN: Gij Levende (achterin je liedboek geplakt) 
 



 

 

 

 


